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Doelstelling: 

1. Mensen met een handicap of 

mensen in een zwakke positie in 

Albanië een mogelijkheid geven 

een volwaardig leven te leiden. 

 

2. Het in woord en daad 

verkondigen van het Leven in 

 Jezus Christus zowel in Albanië als 

daarbuiten. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief september 2022 
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Nieuws van Peter en Annemarie 

Leven in Albanië & Freedom in Christ 

Peter is heel druk met het afronden 

van vertaalprocessen en het starten 

van cursussen en ‘TRANSFORM. Het 

laatste is net begonnen met 8 

deelnemers uit de Balkan. Een 

mooie kans om dit 9 maanden 

durend traject samen te doorlopen, 

waarbij we altijd een enorme 

geloofsgroei zien bij de deelnemers. 

Annemarie is klaar met het 

categoriseren, invoeren en 

nummeren van de boeken in de 

bibliotheek. Nu zijn er nog wat 

andere dingen van haar gevraagd 

waar ze in september en oktober 

mee aan de slag gaat. Zoals 

meewerken aan de conferentie 

eind september van ISTL. Ook zal er 

een overdracht plaats vinden voor 

het beheer van de bibliotheek. 

Nu de scholen weer begonnen zijn, 

krijgen de kinderen van het school-

boekenproject weer een tas met 

schoolspullen. Waar nodig worden 

werkboeken of gewone boeken 

betaald. Omdat we nu in Albanië 

wonen, hebben we meer contact 

met de ouders en kinderen gehad. 

Zo konden we hun voortgang beter 

zien en ze soms stimuleren. School 

heeft niet altijd prioriteit. We zien dat 

jongeren nog steeds vroeg trouwen 

en dan stoppen met onderwijs. We 

horen het vaak laat en het proces 

van een man en vrouw koppelen 

gaat heel snel… 

 

 

 

Lieve vrienden, familie en belangstellenden, 
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Doelstelling: 

1. Mensen met een handicap 

of mensen in een zwakke 

positie in Albanië een 

mogelijkheid geven een 

volwaardig leven te leiden. 

 

2. Het in woord en daad 

verkondigen van het Leven in 

Jezus Christus in Albanië. 

 

 

 

 
Foto Kejsi???????? 

 

 

 

 

 
 

Contactgegevens: 

 

: Korenbloem 17, 

 3852 XN Ermelo 

 

Peter 

+31654113967 

+355696030600 

Annemarie 

+31646474085 

+355696030601 

 
petermaris@leveninalbanie.org 

 

 

    Bij het schrijven van deze 

nieuwsbrief zijn we nog in Nederland. 

We hopen over enkele dagen met de 

auto richting Albanië te vertrekken. 

We hebben weer zin om verder te 

wonen en werken in Albanië. Het blijft 

ons tweede thuisland. Tenminste zo 

voelt het, we houden van de mensen 

en de cultuur. Toch zullen we zeer 

waarschijnlijk eind oktober weer in 

Nederland gaan wonen. We hebben 

geen concrete vraag gekregen 

waardoor we in Albanië zouden 

moeten blijven. Dus hebben we onze 

focus weer in Nederland gelegd en 

wachten af, want onze ervaring is dat 

het soms op het laatst nog anders kan 

worden.  

In augustus konden we een weekje 

vakantie pakken toen er 5 Albanezen 

uit Burrel in ons huis vertoefden. We 

hadden ze dit aangeboden en zijn 

achteraf heel blij voor hen en voor 

ons. Zij hadden een geweldige tijd 

hier, ze deden een bedanktour door 

Nederland, en wij ‘moesten’ opeens 

een week op vakantie. En we hebben 

een kampeerweekend met al onze 

kinderen en kleinkinderen gehad 

waar we nog lang van kunnen 

nagenieten. Het was wel veel 

schakelen en we zullen dan ook blij zijn 

om weer een week of zeven 

aaneengesloten te kunnen werken en 

wonen in Tirana. Eind oktober hopen 

we naar Nederland te vliegen. 

 

http://www.leveninalbanie.org/
http://www.leveninalbanie.org/
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Een aantal activiteiten voor de komende tijd op een rijtje 

om voor te danken en te bidden: 

 

Annemarie rondt het werk in de bibliotheek af en ze zal het 

beheer overdragen.  

Ze werkt mee aan de studentenconferentie van de bijbelschool. 

Peter zal daar ook een spreekbeurt verzorgen. 

 

Tijdens de studentenweek in oktober zal Annemarie aanwezig 

zijn om de studenten te helpen de juiste boeken te zoeken. 

Peter zal in die week vijf lesavonden verzorgen.  

 

We zullen ook de Europese IBCM (Internationale Vergadering 

van Gelovigen) conferentie in Durres  bijwonen. 

En we gaan naar de AEP-conferentie, dit jaar in Durres (AEP is 

een paraplu-organisatie voor de zendingswerkers in Albanië). 

 

Iedere maandagavond leidt Peter een groep van 8 mensen 

van de Balkan door TRANSFORM. Aan deze groep doen een 

echtpaar uit Montenegro, een echtpaar uit Bosnië Herzegovina, 

een zuster uit Bulgarije en drie mensen uit Burrel in Albanië mee. 

 

Op zaterdag gaan we regelmatig naar een kerk in Burrel waar 

op die dag een dienst is. Peter preekt dan en geeft ‘s middag 

Freed to Lead les aan het leiderschapsteam. 

 

Tussendoor zijn er natuurlijk de vele contacten met FiC-werkers in 

andere Europese landen om hen te helpen en te bemoedigen 

en het werken aan eerder genoemde vertaalprojecten. 

 

Annemarie zorgt ervoor dat we eind oktober het huurhuis na 

ruim een jaar goed  

achterlaten en de 

koffers gepakt hebben. 

Afgelopen maanden waren anders dan we 

hadden verwacht. We zijn in april nog even in 

Nederland geweest. Dit om de ouders van 

Annemarie te bezoeken en de kinderen even 

te zien. Toen we een paar weken terug waren 

in Albanië kwamen Sanne (onze oudste 

dochter) en Joost met hun kinderen. Zij waren 

nog bij ons toen we het bericht kregen dat het 

niet goed ging met de moeder van 

Annemarie. Onze kinderen vertrokken op de 

door hen geplande dag en wij vlogen een 

dag later ook naar Nederland. We konden 

nog afscheid nemen, onze moeder overleed 

de volgende dag. Daarna volgde een 

intensieve tijd.  

Eenmaal terug in Tirana ging het werk 

gewoon door. En eind juli was er nog de 

bruiloft van de dochter van Leta en Luli. We 

hebben jaren met hen samengewerkt. Al met 

al een drukke tijd.  

Nu we terugkijken zijn we dankbaar. 

Annemarie kon het allemaal goed aan. We 

zien een heel groot verschil met toen we 

vertrokken naar Albanië. Heel veel reden tot 

dankbaarheid. Ondanks verlies en drukte 

voelt ze zich goed. Gods timing is zo geweldig. 

We zeggen vaak: we hadden het niet beter 

kunnen verzinnen… Het werk bij de 

bibliotheek is erg passend geweest. En Peter is 

heel dankbaar dat hij goed heeft kunnen 

netwerken in de Balkanlanden. Daaruit komt 

de Transformgroep voort die maandag de 

vijfde september is gestart. God is goed! 

Deel van de 

bibliotheek met 

zo’n 6000 

boeken 

Op bezoek bij een 

bijbelschool in 

Kosovo 

Hybride: 

Studenten 

deels in de zaal 

en  deels op 

locatie of thuis 

Een oneindige opdracht met een oneindige belofte 

voor een ieder van ons. 

 

Ga dan heen, maak alle volken tot Mijn discipelen, hen 

dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van 

de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, 

in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de 

voleinding van de wereld (Mattheüs 28:19-20). 
 


